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Zondag 26 oktober – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  René Wichers 
lector   Henk Rotteveel 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rineke Mol 
diaken   Tini Roos  
koster  Kees Buist  
beamer  Erika Blom 
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. St.Diaconaal Aandachtscentrum 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst v d kerk 
 

☺ Crèche   Mila van der Schelde     
☺ Nevendienst   Janneke van der Schelde 

 
 
Bij de dienst 
Komende zondag lezen we over 'het huis van God'. We lezen over vogels die daar 
thuis zijn, maar ook over mensen die niet zomaar binnen durven te komen.  
En hoe zit dat eigenlijk met ons? Als we het gevoel hebben 'met lege handen te 
staan', gaan we dan nog steeds naar het 'huis van God'? Of twijfelen we er dan aan 
of we welkom zijn?  
Tip van de sluier: je bent altijd van harte welkom in Gods huis, vooral ook komende 
zondag!  
René Wichers 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel   
   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 
Stil gebed 

 

Aanvangslied:  Psalm 84: 1 en 2 
Openingstekst 
    
   - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed    

Glorialied  Lied 103c : 1 en 2   

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e Schriftlezing:   Psalm 84 
Lied hierbij:  Lied 276: 1 
 
2e Schriftlezing:  Jeremia 14:19-22 
Lied hierbij:   Lied 276: 2 
 
3e Schriftlezing:  Lucas 18:9-14 
Lied hierbij:   Lied 276: 3 
 
Overdenking  
 
Kort orgelspel 
Lied in antwoord: Lied 84a 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN, GAVEN  
 
Toelichting op de gaven 
Inzameling  
Berichten vanuit de gemeente  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
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- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied Lied 362: 1 en 2 
Gebed om Zegen 
 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    

 
 

Collectedoel diaconie:  
Stichting Diaconaal Aandachtscentrum 
Het Diaconaal Aandachtscentrum wil als “handen van de 
kerk” aanwezig zijn in de samenleving. De stichting krijgt 
geen subsidie van de overheid en is voor 100% afhankelijk 
van giften. Voor een groot deel afkomstig van de 
participerende kerken. 
Het aantal bezoekers van het inloophuis aan de Singel is de 

laatste jaren flink toegenomen. Iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, 
begrip of een goed gesprek is welkom. 
Er wordt ook informatie en advies gegeven over plaatselijke en regionale 
(professionele) hulpverlening. Bij acute nood kan worden doorverwezen. 
Meer kunt u lezen op https://aandachtscentrumdordrecht.nl/ 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding 
van Wilhelminakerk 26 oktober 2025. Namens de diakenen Willemien de Mol 
 
Eetgroep 55+ voor alleengaanden 
Op donderdag 30 oktober wordt er weer een maaltijd bereid door kooksters van de 
eetgroep 55+ voor alleengaanden. 
Vindt u het gezellig om samen te eten dan bent u van harte welkom. 
Wel even vóór maandag 27 oktober opgeven bij Dicky Peters-de Bruyn via het 
contactformulier op de website. Dan kunnen we daar met de voorbereiding rekening 
houden. Het zou fijn zijn om ook nieuwe gasten te ontmoeten. 
Dicky, Maja, Anneke van B. en Anneke G. 
 
Dankdag 
De berichten van vorige week verdienen nog enige toelichting. 
De vesper begint om 19.15. Daarom mag iedereen al vanaf 17.45 aanschuiven en 
het voorgerecht opeten. Niet later dan 18.00  begint de maaltijd. 
U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk of 
via het contactformulier op de website. 
Uiterlijk 2 november ivm boodschappen doen. 
Namens de diaconie Annet de Vries-Koppe  
 
Verantwoording 
Ontvangen via Dicky Peters-de Bruyn een gift van € 50, van N.N. met als 
bestemming Maatschappelijke Zegeningen. 
Hartelijk dank. Anneke Gerritsen, telcommissie PGDD 
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Samen boeken lezen. 
Voor alle mensen die graag lezen en die misschien erover denken eens mee te 
komen praten, of die nieuwsgierig zijn naar wat het volgende boek is en “stiekem” 
meelezen…….. 
donderdagavond, 20 november bespreken we Een heel leven - Robert Seethaler 
Een heel leven gaat over de arbeider Andreas Egger. Een man die liefheeft, treurt 
en droomt, en die aan het eind van zijn leven met verbazing terugblikt op alles wat 
hij heeft meegemaakt. 
Robert Seethaler schrijft in het Duits, is geboren in 1966 in Wenen. 
Het boek is vertaald door Liesbeth van Nes. 
Veel leesplezier! 
Meer info bij Hanneke Kroonen-van der Ven  
 

Bibliodrama 

EEN AVOND BIBLIODRAMA: meegaan in het bijbelverhaal….. 

Dat is in het kort bibliodrama: al spelend met elkaar een bijbelverhaal verkennen.  
Dat spelen begint niet gelijk. Een bijeenkomst bibliodrama kent een volgorde om als 
groep rustig toe te werken naar het spel. En naar de rol uit het verhaal waarin jij wilt 
stappen. Want die kies je zelf. 
Het is verrassend om mee te maken en het levert mooie inzichten op. Dan kan het 
zo maar gebeuren dat het verhaal daarna op een andere manier met je mee gaat. 
De eerste bijeenkomst is komende dinsdagavond 28 oktober 2025 en begint om 
19.30 uur. Je kunt je aanmelden tot en met zondag 26 oktober. Het minimum aantal 
van 7 aanmeldingen is gewenst. 
Weet je welkom. 
Je kunt je aanmelden bij Marjo den Bakker, via het contactformulier op de website. 
 
Nieuws van het Ouderenpastoraat. 
Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor de contactpersonen in het 
Ouderenpastoraat. 
Dinsdag, 28 oktober is het weer zover: in de Wilhelminakerk, om 14.00u, komen we 
bij elkaar voor het uitwisselen van ervaringen én om kennis te maken met onze 
nieuwe kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk. 
Hij zal zich voorstellen; vertellen hoe de kennismaking met de mensen van de 
Wilhelminakerk hem tot nu toe bevallen is; én we kunnen hem natuurlijk vragen 
stellen. 
We hopen op een grote opkomst van de contactpersonen (graag laten weten als je 
NIET komt) en evt. belangstellenden; die zijn ook van harte welkom! 
Tot dinsdag. Mieke van der Schelde, Hanneke Kroonen  
 
Beste medewerkers/vrijwilligers van de Wilhelminakerk 
De procedure ten aanzien van het aanvragen van de VOG is bijna afgerond. Het 
kerkkantoor is bezig jullie aan te melden bij Justis, dat moet handmatig één voor één  
en vergt de nodige tijd. Als dat is gebeurd krijgt ieder persoonlijk een e-mail van 
Justis met daarin een link en unieke code waarmee de VOG (gratis) aangevraagd 
kan worden. LET OP, de hierin vermelde link en code heeft een beperkte 
‘houdbaarheid’. Mocht je geen mail ontvangen hebben, controleer dan ook even de 
spambox van je email. 
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Tonen van de VOG 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is het de 
kerkenraad niet toegestaan de VOG's op te slaan (noch digitaal, noch op papier). 
Je mag mij de VOG dus niet mailen of per post toesturen. 
Jouw VOG moet aan de scriba van de wijkgemeente waar je medewerker/vrijwilliger 
bent in persoon getoond worden. Na het tonen van de VOG maak ik dan een 
aantekening op de lijst voor gezien. De VOG neem je vervolgens weer mee en je 
bewaart deze tenminste vijf jaar (geldigheidsduur). 
Op de volgende momenten kun je de VOG aan mij tonen: 
• Voor en na de zondagse kerkdiensten van 26 oktober  
• Maandagavond 27 oktober van 19:30 – 20:00 uur (voor het moderamen) 
• Donderdag 30 oktober van 15:30 – 16:30 uur (koken eetgroep) 
• Dinsdagmiddag 28 oktober op de middag van contactpersonen 
• Dinsdagavond 4 november van 19:30 – 20:00 uur (voor de kerkenraad) 
Anneke van Bleek, scriba 
 

 

Bij de dienst in de Merwelanden 
Zondag 26 oktober 10.30 uur 
In de Kapel van de Merwelanden is deze zondag een dienst met als 
voorganger Jan-Herben van Dijk. Naar aanleiding van het 
bijbelleesrooster lezen we Lucas 18 : 9-14 de gelijkenis van de 
farizeeër en de tollenaar die in de tempel bidden. Een tweede 
gedeelte lezen we uit de 2e brief aan Timotheüs 4 : 6-18. Paulus 
schrijft dit aan het einde van zijn leven, als hij gevangen zit en geen 
gunstig vooruitzicht heeft. Hij kijkt terug en vooruit, hij bemoedigd en 
heeft bemoediging nodig. Hoe doet Paulus dit en wat kunnen wij 
daarvan leren voor ons leven. Jan-Herben van Dijk 

 
 
Voedselbank  
In de maand oktober is het inzamelen van:  
Fruit in blik, gedroogde vruchten en noten 
 
 
Kerkelijke agenda 
di 28 oktober 19.30 uur Wilhelminakerk – Bibliodrama 
do 30 oktober  17.30 uur  Wilhelminakerk – Eetgroep 55+ (zie bericht) 
za 1 november 19.30 uur Wilhelminakerk – Wilcome, Sirkelslag 
zo 2 november 10.00 uur  Wilhelminakerk – ds. Arend Noordam 
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Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 

 

 
Dordtissimo 
Volgende week zaterdag 1 november is het eerder 
aangekondigde concert van Dordtissimo in het kader 
van Allerzielen. 
Op indrukwekkende wijze zullen de klanken van het 50 
man/vrouw tellende koor opklinken in de Trinitatiskapel. 
Het Dordrechts KamerOrkest zal begeleiden, evenals 
Hans Okkerse op orgel en piano. 
De solist Afonso Santos neemt de tenorpartij voor zijn 
rekening en Luka den Boer als bas. 
Bach's cantates zullen altijd moeten klinken op dergelijke concerten, [ditmaal uit 
BWV 156, 27 en 8] maar het requiem van Puccini ontbreekt ook niet. 
Opus 18 van Cesar Frank is ontroerend op orgel en met fluit. 
Van Howard Goodall klinken twee bekende stukken, waaronder het lyrische 
"The Lord is my sheperd". 
Alles onder leiding van Ries van der Zouwen. 
Welkom. Vrij entree. Bij de uitgang een collecte. 
Aanvang  17.30 uur 
Kerk open  17.15 uur 
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